
Bhagavad Gita 
 

Zaterdag 16 maart 2019 
 

13.30 – 16.00 uur 

 
 

De Bhagavad Gita is het klassieke boek van yoga en bezinning. 
De Bhagavad Gita is zonder twijfel het meest bekende geschrift in 
het hindoeïsme, ook veel niet-hindoes zijn er door geïnspireerd.  
Deze middag neemt Liesbeth je mee in de basiskennis van de Gita. 
 
Onderwerpen:  
De verschillende yogavormen, en welke is beter. 
De aard der dingen 
De onvergankelijke kern van alles  
 
Docent: Liesbeth de Beurs  
De kosten zijn 25 euro. Inschrijven kan via info@yogamaarssen.nl. 
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